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______________________________________________  
Ereleden:  Jelle Terpstra     Dokkum 
   Henk Canrinus     Hallum 
   Sikke Damstra     Damwâld 
  
Leden van verdienste: Klaas Dijkstra     Zuidhorn 
   Fedde Jacobs     Ternaard 
 
 
Bestuur: 
voorzitter   Albert van der Ploeg   tel. 06-23837252 
   Ottemawei 7    voorzitter@pkvfrisia.nl 
   9067 DT  Readtsjerk 
 
secretaris  Germ Durk de Vries   tel.  06-21542179 
samenstelling Us Hobby       Pantsjewier 41    secretaris@pkvfrisia.nl 
   9073 HM  Marrum 
 
penningmeester  Sikke Damstra     tel. 06-45309136 
   Nijewei 3                  penningmeester@pkvfrisia.nl 
   9104 DK Damwâld                 
 
2e voorzitter  Tietsje de Bruin     tel. 06-43497930 
beheer materialen  Cantaart 36        
   9291 AK Kollum  
      
tentoonstell.secr.&  Arie Hagedoorn     tel. 06-23539953 
tentoonstell.penningm. Master de Grootstrjitte 4      tentoonstelling@pkvfrisia.nl 
en ringencommissaris 9104 HN Damwâld                ringen@pkvfrisia.nl 
                               
bestuurslid   Hugo Bruinsma                   
PR en Nieuwsbrief  Koekoeksblom 21    pr@pkvfrisia.nl  
   9104 HZ  Damwâld 
 
bestuurslid  Suzanne Veffer-Vlaming     tel.06-42922752 
   Bûtefjield 7  
   9269 TV Feanwâlden        
 
 
Tatoeëerder: 
 
Henk Canrinus, Wildlandseweg 1,  9074 LK   Hallum.  tel. 0518-431118 
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Voorwoord 
Sinds onze vorige Hobby is er weer heel wat gebeurd.  
De vogelgriep is nog steeds aanwezig in de wilde 
vogelpopulaties, maar de kippen mogen weer naar buiten 
en het verzamelverbod is deels opgeheven, maar evenementen met risicovogels 
mogen niet. Risicovogels zijn hoenderachtigen, watervogels en loopvogels.  
Dat betekent dat we nog niet kunnen showen met onze hoenders en dat de 
fokkers hier rekening mee kunnen houden. Thuiskeuringen mogen wel. Je mag 
wel naar België om daar te showen. Wie snapt dit nog? Voor de watervogels 
geldt niet dat ze weer verzameld mogen worden. Het risico bij deze groep vogels 
op vogelgriep is het grootst omdat ze meestal meer contact hebben met de wilde 
populaties via de lucht of open water. 
Als kippenhouders waren we ook in de ban van de PFAS en de vervuiling 
daarmee van onze eieren. Gelukkig is deze hype weer wat overgewaaid en onze 
eieren vinden nog steeds gretig aftrek aan de weg. Wel weten we nu dat we 
scherp moeten zijn op wat onze kippen eten en waar ze buiten lopen. 
Kuikentjes in de klas was weer een succes met dank aan Wietze Postma en alle 
leden die eieren ter beschikking hebben gesteld. Natuurlijk ook met dank aan de 
enthousiaste leerkrachten die hier aan hebben meegewerkt en natuurbeleving in 
de klas in praktijk hebben gebracht. 
Dieren in de klas wordt weer opgepakt door Jan Rietberg en Arie Hagedoorn. 
Dit heeft even stilgelegen omdat Arie longontsteking had, maar gelukkig is hij 
weer opgeknapt. Met het project dieren in de klas kunnen we ons echt laten zien. 
Pure promotie van onze hobby samen met de Klyster. Dat laten zien gaan we ook 
weer in in praktijk brengen op de verkoopdag van de CNS te Wâlterswâld met 
onze promotiekar konijnen, kippen en duiven. Liefst ook met jongen kuikentjes, 
want die scoren hoog. Er komt altijd veel volk op deze handelsdag af. 
Op vrijdagavond 22 maart hebben we onze jaarvergadering in de IJsherberg te 
Dokkum gehouden. Onze statuten zijn met een paar aanpassingen goedgekeurd. 
We keken vooruit in het jaarprogramma waar vele activiteiten in staan vermeld.  
Er waren te weinig leden. Of dat komt door de locatie of het missen van een 
aantrekkelijke spreker na de pauze of misschien niet veel zin om uitvoerend  
werk van het bestuur over te nemen?! Hoe dan ook  moet dit wel anders om een 
levendige en bloeiende vereniging te worden en te blijven. Alleen samen met al 
onze leden kunnen we daar een succes van maken. 
De Provincie Fryslân is in 2024 gestart met een pilotsubsidieregeling: Fryslân 
Ferbynt. Deze subsidie kan worden aangevraagd door stichtingen en 
verenigingen die actief zijn in Fryslân. Als PKV Frisia hebben we een aanvraag 
ingediend. Het doel van de “Fryslân Ferbynt Dei” is dat op 22 juni in Fryslân het 
ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het aantrekken en behouden van 
vrijwilligers centraal staat bij stichtingen en verenigingen. Het moet één dag in 
het jaar worden die bruist van de activiteiten in Fryslân. Dat gaan wij doen bij 
Suzanne Veffer thuis in het Bûtefjild onder Feanwâlden. Ze hebben daar een 
prachtige locatie voor en we hopen op schitterend weer en veel volk. 
 
Albert van der Ploeg 
Voorzitter 



 
Gezellige BBQ  met mini show voor leden  
en belangstellenden  
 
Op 22 juni 2024 is het de “Fryslân Ferbynt dei”  bedacht door de 
Provincie Fryslân. Het wordt een dag die bruist van de activiteiten in 
Fryslân en Frisia doet mee! Doel van de Fryslân Ferbynt dei is dat op 
deze dag in Fryslân het ontmoeten, het doen van vrijwilligerswerk en het 
aantrekken en behouden van vrijwilligers centraal staat bij stichtingen en 
verenigingen. Kortom, de Provincie wil vrijwilligers in het zonnetje te 
zetten die zich belangeloos inzetten voor hun stichting of vereniging. 
Hiervoor is een subsidie beschikbaar en die hebben wij aangevraagd. 

Ons plan is om op 22 juni a.s. een gezellige middag 
en avond te organiseren met en voor onze leden, 
vrijwilligers, adverteerders/sponsoren en iedereen die 
belangstelling heeft voor onze activiteiten:  de 

kleindieren hobbyfokkerij. Een brede uitnodiging niet alleen voor onze 
leden maar ook voor potentiële leden en vrijwilligers.  
De activiteit zal plaatsvinden op 'de pleats' van ons bestuurslid Suzanne, 
adres: Butefjild 7, 9269 TV Feanwalden. Hier willen we een collectie van 
onze fokdieren c.q ons levend cultureel erfgoed tonen (mini show) onder 
genot van een hapje (bbq) en drankje. Mogelijk wordt een eigen bijdrage 
gevraagd afhankelijk van de kosten en het wel of niet 
toekennen van de subsidie.  
Meld u nu aan en laten we met elkaar er op 22 juni een 
heel mooie dag van maken! 
Opgeven kan via email:  secretaris@pkvfrisia.nl   
Telefonisch kan natuurlijk ook.  
                                                                                  
 Germ Durk 
 
 
                                          

 

 

mailto:secretaris@pkvfrisia.nl


23 maart 1929 – 23 maart 2024 – 23 maart 2029 
Dokkum, vrijdag 22 maart 2024 Algemene Ledenvergadering pkv Frisia 
Dokkum e.o. Als hulpmiddel Ús Hobby op tafel met daarin de agenda en 
de verschillende verslagen. Het is Hugo die de datumlink opmerkt. 

Voor ons nu de inspiratiebron om hier wat aan het papier toe te 
vertrouwen. Opmerkelijk mag het genoemd worden, dat in de vergadering 
de aangepaste STATUTEN van de vereniging op de agenda staan. 

 Van 95 naar 100 is maar één lustrum (5 jaren).  Het zou goed zijn, dat we 
als leden ons laten inspireren door het feit, dat we nu toch echt naar de 
100 toe kruipen. Heel mooi zou het zijn, dat we dat eeuwfeest met 
tenminste 100 leden gaan vieren. Dan moeten we met z’n ALLEN nog 
wel even aan de bak. Zonder dubbeltellingen hebben we die 100 (nog) 
niet. Dus leden werven….. Nee, nee dat is een foute gedachte: “We 
hebben nog vijf jaar!” Actie nu! Elk jaar een extra activiteit…. Ja, ja en 
dan ook mee doen! In deze Hobby lees je ongetwijfeld over zo’n actie de 
datum: 22 juni 2024.  

En dan op naar de volgende. We willen ons ook nog een keer 
nadrukkelijk presenteren op de jaarmarkt in Dokkum en wel zo, dat ze 
dan ook weten dat er een pkv Frisia Dokkum e.o. bestaat, al bijna 100 
jaar! Uiteraard zullen we op shows en jongdierendagen vanaf nu het 
aftellen richting de 100 presenteren. 

De ALV van voorjaar 2029……. JUIST JA vrijdag 23 maart 2029. Ik zou 
zeggen zet die alvast in je agenda. Geen excuus aanwezig zijn. De agenda 
is ook al bekend namelijk 1 punt: FEEST in de “tent”.  

Ongetwijfeld zal er in de komende Hobby’s voorbereidend tromgeroffel 
te horen zijn. Natuurlijk zal er een feest comité opgetuigd worden, maar 
dat kan nog even wachten. 

HAA 

 

 

 

  
 



 
 

 
Vrienden van de Frieslandshow/ 
PKV Frisia Dokkum e.o. 
 
Broeksterwâld:  
 P.G. Wolters    

Damwâld 
 ALH-genetics 
 Broekema Pets & Co 
 Sikke Damstra 
 Johannes Scherjon 

Dokkum 
 Broekema – De Molen  
 Broekema’s  Fourage Centrum 
 Welkoop  

Drachten  
 Ufkes Greentec BV 

Metslawier 
 Kninepleats – familie Veenstra 

Readtsjerk  
 It Deel 

 

 
 
Vindt u het ook van belang dat wij de Frieslandshow blijven organiseren?  
U kunt ons steunen door ook vriend van de Frieslandshow te worden. 
Het bestuur geeft graag informatie wat de mogelijkheden zijn. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bestuursleden gezocht!!  
 
Het bestuur van Frisia bestaat momenteel nog uit 7 personen. Op zich een 
luxe als je kijkt naar verenigingen om ons heen. Echter een aantal van de 
zittende bestuursleden hebben aangegeven dat dit hun laatste periode is. De 
eerste plekken komen al snel vrij. Daar komt bij dat het bestuur ook een 
aantal activiteiten doet ( naast het bestuurswerk) Het lijkt ons goed en 
verstandig dat we nu al actief nieuwe bestuursleden werven. Dit hebben we 
ook op de afgelopen ledenvergadering aangegeven. Maar aangezien deze 
vergadering minimaal is bezocht dus ook via de nieuwsbrief de oproep.  
Wie van jullie komt het bestuur versterken en neemt zo het 
spreekwoordelijke stokje over?? We hopen dat we moeten gaan kiezen :) 
Aanmelden kan via onze secretaris. 
                                                               Het Bestuur 
 
Wil je eens een bestuursvergadering bijwonen? Vraag dan de vergaderdatum op 
via de secretaris 

Voor wie de contributie en/of 
advertentie nog niet heeft betaald. 

 
HELAAS is er dit jaar bij vrij veel leden het betalen van de contributie 
achterwege gebleven en nog niet gedaan. Mocht hier een reden voor zijn 
neemt u dan even contact op met de penningmeester. 

De bijdragen voor advertenties zijn bijna allemaal betaald.  

Voor de mensen die hun contributie nog NIET betaald hebben zit bij deze 
US HOBBY nogmaals de nota.  

Laat de penningmeester en jouw club niet in de kou zitten, betaal de nota 
zo snel mogelijk zodat het niet in het “vergeethoekje” komt te staan. 

Sikke Damstra.  

Penningmeester PKV Frisia-
Dokkum. 

 



Enten in 2024 
Voor de Konijnen: 

Evenals andere jaren bieden we de mogelijkheid deel te 
nemen aan het enten van konijnen tegen RHD1 & 2 en 
bij voldoende animo ook tegen myxomatose en de 
kippen tegen vogelpest. De enting van de konijnen is een maatregel van de KLN, 
die voor de kippen is een eis van de overheid. Het gaat in de eerste plaats om te 
kunnen showen. De volgende richtpunten hanteren we daarbij: 

Week 33 (12 augustus -17 augustus) enting volgens schema bij de fokkers. 
Aanmelden uiterlijk 1 aug.: 06-23539953 of tentoonstelling@pkvfrisia.nl. 

Week 41 enting in Hallum als verzameladres. 
Dinsdag 8 oktober 2024 van 19.00 – 20.00 uur bij Marten de Vries in 
Hallum. 

Aanmeldem uiterlijk 15 september: 06-23539953 of tentoonstelling@pkvfrisia.nl  
Aantallen vermelden! 

Voor de kippen: 

Zaterdag 3 augustus – waterenting 
Zaterdag 17 augustus – sprayenting 
 

De werkwijze bij de entingen: 

* de avond voor de waterenting worden de dieren drooggezet (18.00 uur).  
  Vanaf  9.30 uur inloop op Meester de Grootstrjitte 4, 9104 HN Damwâld.  
  Om 10.00 uur begin uitgifte water, dat NIET verder verdund moet worden. 
* er wordt een schema uitgereikt voor de dag van de sprayenting, ook zijn er 
   formulieren beschikbaar, die door de liefhebbers ingevuld dienen te worden. 
* op de dag van de sprayenting wordt het ingevulde formulier ingenomen en het       
bedrag van € 20,00 voor de entingskosten/voorrijdkosten geïncasseerd. De dieren 
dienen opgehokt te zijn. 
* de getekende formulieren worden op de ZOMERSHOW dan wel    
JONGDIERENDAG uitgereikt. Voor inzenders op de Frieslandshow, die 
meedoen aan een van deze entingsrondes geldt, dat zij geen entingsformulier 
behoeven in te zenden, omdat een kopie van het formulier in ons archief wordt 
bewaard.  
N.B. Er zijn liefhebbers die alleen de sprayenting benutten. Geen probleem, maar zij 
moeten zich wel net als de anderen aanmelden (uiterlijk 25 juli), zodat ze in het schema 
opgenomen kunnen worden.  

mailto:tentoonstelling@pkvfrisia.nl
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Op 2 april 2024 is 
overleden ons zeer 
gewaardeerde lid  

Ulbe Braaksma 

We denken  terug aan Ulbe als een 
liefhebber en deskundig fokker van de 
Fryske Hinnen.  Jarenlang troffen we 
Uble Braaksma samen met zijn zoon 
Lammert tussen de kooien op onze 
Friesland shows en jongdieren- 
keuringen.  Een gewaardeerd lid met 
verstand van fokkerij.  Ook een man 
met humor. En altijd gastvrij.  

Vele jaren werd  bij de familie 
Braaksma de Frisia barbecue 
georganiseerd. We denken terug aan 
vele mooie momenten die we met Ulbe 
Braaksma hebben beleefd in onze 
hobby. Wij wensen de familie 
Braaksma alle sterkte in het verdriet van 
het verlies van echtgenoot, vader en 
pake Ulbe Braaksma 

Namens P.K.V. Frisia Dokkum e.o. 

Het bestuur.  

 

 

 



Beste PKV-vrienden.            Jan Weistra 

Naast mijn huidige kolonie sierduiven, voornamelijk 
Italiaanse meeuwen, heb ik jarenlang, ik schat zo’n 
jaar of 30, van allerhande tropische vogels gehouden. 
Soorten waar prima mee was te kweken zoals 
Vuurvinken, Goudbuikjes, Blauwfazantjes, 
Astrildesoorten en ook Mozambiquesijsjes. Pracht 
spul allemaal. Vandaag de dag bijna niet meer aan te 
komen en die er zijn voor hoofdprijzen. Toen ik toch wat meer naar de gewone 
sierduiven begon te trekken, ik had ze al eerder bij huis gehad, kwam ik zomaar 
een klein rasje tegen; Musduifjes. Zeer zeldzaam en toch te kweken. Wat tijdens 
de communicatie hierover best wel irritant was (en dat gebeurt nog steeds) is de 
vreemde manier van handelen van sommige mensen, of liever gezegd, het niet 
handelen… 

In vroeger tijden, wanneer de jongen groot en door de rui waren werd een nieuwe 
stek voor hen gezocht. Wij hadden toen nog niet de beschikking over internet. 
Van iets digitaals hadden wij geen enkele notie. E-mail, Whatsapp, geen idee…. 
Wel veel contacten in de zin van telefoon en bezoeken aan huis. Ik genoot van de 
contactdagen.  

Op zaterdag werden we dan ontvangen door een kweker van vogels bij hem huis. 
Gezellige gesprekken tussen en in de volières. Tuinschuurtjes, garages, ja zelfs 
zolderverdiepingen en slaapkamers werden (worden) gebruikt voor huisvesting 
van vogeltjes. Ik heb zelfs meegemaakt dat iemand in de huiskamer, de oude 
bedsteden had ingericht als volière. Erg gezellig was het in het stof en de 
indringende geur van vogelmest met een mengsel van sigarettenrook. Ik kan me 
herinneren dat er vele deals werden gesloten over vogels. En de afspraken 
werden ook nagekomen. Vandaag de dag hebben we de beschikking over andere 
en talrijke mogelijkheden om met elkaar te communiceren. Maar vandaag de dag 
worden net zovele afspraken en beloften niet meer nagekomen. Het lijkt er sterk 
op dat normen en waarden en normbesef het afleggen tegen nonchalance en 
onverschilligheid. Niet betrokken zijn bij de andere mens. U herkent het vast wel 
na reacties op een geplaatste verkoopadvertentie. Op welk medium dan ook. Men 
komt langs, men zal bericht doen, men zal terugbellen. Niets van dat alles. Vele 
keren gebeurt er niks meer. Reservering van dieren, dagenlang, weken zelfs, 
maar niets meer gehoord. Op tijd thuis uit je werk want de koper komt om half 
zeven. Er komt geen koper. Vanmiddag vrij genomen want er komt een 
koper….Er komt geen koper. Regelmatig staat er onder een advertentie, “koper 
niet komen opdagen”, dus …. 

Jammer beste mensen. In de periode dat ik dit schrijf, was ik op zoek naar 
Musduiven. Over het gehele land contacten gelegd. Van alle contacten niets meer 
gehoord. Niet uit Noord-Brabant, niet uit de Randstad, niet uit Gelderland. Zeer 



kwalijk allemaal. De belofte om dan en dan terug te bellen gebeurt niet. Je geeft 
een reactie op een advertentie, bv. op vogelmarkt.net; geen enkele reactie terug. 
Ook op (afgesproken) e-mailbericht wordt niet gereageerd. En dan denk ik 
weemoedig terug aan de tijd dat je in de beslotenheid van een clubdag je 
afspraken maakte en iedereen zich daaraan hield. Allemaal wat tekenend voor de 
maatschappij die wij met elkaar moeten delen? Welke wij hebben gemaakt met 
elkaar? We staan erbij en kijken er naar. Begrijp me niet verkeerd; het is niet 
alles kommer en kwel. Talrijke mensen binnen ons verenigingsgebeuren 
herkennen dit ook maar steken gelukkig heel anders in mekaar. Maar daar zijn de 
contacten veel directer en concreter. Daar is niets op af te dingen. En binnen de 
verenigingen ben je herkenbaar. Je kunt je niet verschuilen achter een 
toetsenbord. 

Maar Musduiven had ik nog niet. Ik zocht twee duivinnetjes. Alleraardigste 
diertjes zijn het. Het op één na het kleinste duifje op “deez aard”. Nou die wil je 
toch hebben of niet soms…. Of was het alleen maar om een serieuze poging te 
doen het kleine ras in stand te houden. Ze zijn niet moeilijk en lastig. Eenvoudig 
van kleur. Je moet alleen geen soortgenoten samen houden want dan zijn er 
onherroepelijk conflicten. Maar dat hadden mijn postduiven ook al. En mijn 
sierduiven niet minder. Dat je s’avonds thuis kwam en het duivenhok betrad en 
dan weer één of twee bebloede koppen had zitten. 

 

In maart 2020 heb ik een nieuwe volière in de tuin gezet. Een firma in 
IJsselmuiden maakt erg mooie volières. Van hout. Dat beviel mij wel en dus 
brachten we daar een bezoek in november 2019 om de mogelijkheden eens door 



te nemen. Gewapend met duimstok en schetsblok werden wij onder het genot van 
een bak koffie bijgepraat door de bouwer. We konden te kust en te keur. Onze 
wensen werden helemaal ingevuld en een uurtje later stapten wij weer in de auto 
en reden terug naar huis, helemaal blij dat we over een paar maanden het nieuwe 
onderkomen konden verwachten. In maart was het zover. De volière werd 
afgeleverd in prachtige panelen. Deels bekleed met douglashout en deels met 
gaas. Alles prachtig mooi strak en recht. Hoe kan een mens dit voor mekaar 
krijgen. Het fundament van Bankiraihout lag klaar dus konden wij snel aan de 
slag. Na een dag (water)passen en meten stond alles op z’n plek. De inrichting 
kwam later wel. De Japanse Meeuwen, Bourkes en (intussen ook) Musduiven 
hebben het zo te zien erg naar de zin want de beplanting wordt druk bezocht. (de 
Musduiven heb ik trouwens gevonden in Noord-Holland met hulp van een zeer 
betrouwbare collega kweker en goede kennis van mij. Na een tip van een vriend 
in Kollumerpomp. Wat heerlijk dat je zulke mensen in je netwerk hebt. 

We hebben lang nagedacht over de bevolking welke de nieuwe volière zou gaan 
bewonen. We hadden nog niet veel. Wel Grasparkieten. De kleine soort. Hé ja 
dat was een goed idee. Grasparkieten. Daar hadden we best wel veel van. 
Eigenlijk teveel. Ondanks behoorlijke verkopen bleven er nog een respectabel 
aantal over. En dus hupakee, de hele kolonie erin. Het leek wel een stukje 
Efteling zoveel plezier hadden ze in zoveel ruimte. De verse wilgentakken deden 
goed smaken. Maar toen ze genoeg hadden van die wilgentakken bleek dat ze 
Douglashout ook wel lekker vonden. Dat hebben we enige tijd aangezien. Toch 
een prachtig gezicht hoor. Dat ze aanvliegen op een vlakke schutting (de 
achterwand) en gewoon blijven hangen aan hun 
vlijmscherpe nageltjes. Of sla ik de pedicure ook drie 
jaar over, dan red ik dat niet. Niet aan een schutting 
van Douglashout. Het ging gewoon niet verder zo. 
Ze wisten de naden tussen te planken feilloos af te 
vreten en de planken keurig rond te maken. En bleef 
het daar dan maar bij. Als je niet ingrijpt dan had ik 
volgend voorjaar het zicht gehad op mijn 
zonaanbiddende buurvrouw door de gaten in de 
achterwand. Dat gaat te ver. Dus de Grasparkieten 
toch maar weer uitgevangen en teruggebracht in de 
oude omgeving. De volière welke ooit in de winkel stond van de Zwettemeubelen 
in Leeuwarden. Ja, die stond bij mij in de achtertuin. Erg mooi aandenken moet 

ik zeggen. De naam staat er ook op: de Zwette. Als mijn 
vrouw vraagt “waar zit ie in” dan zeg ik altijd “de Zwette”. 
Toen Zwettemeubelen het niet meer kon bolwerken heb ik 
die volière gekocht van volierevereniging Natuurzang, want 
die was feitelijk eigenaar van de volière. 

 



Dus welke parkieten zou je kunnen 
houden in een beplante volière. Die zijn 
er niet zoveel. We wilden ook wat 
kleurige exemplaren. Ook vogels die 
voor nageslacht zouden kunnen zorgen. 
Ook redelijk betaalbaar. We kwamen uit 
bij Swiftparkieten. Ervaringsdeskundige 
Jacob Miedema uit Franeker heeft 
jarenlang met deze soort gekweekt en 
kon ons prima informeren over deze 
soort. Maar ja, waar vind je 
Swiftparkieten. Dat valt nog niet mee. 
Maar we spraken af dat we er de tijd 
voor zouden nemen. Na enige tijd kwam 
ik terecht op de website van de 
Vogelloods in Drachten. Ik zag bij het 
verschijnen van een update van de site 

Swiftparkieten staan. Dus op naar Drachten. Mooie vogels, prima conditie, erg 
mooi op kleur en strak in de pluim. Maar zoals verwacht, allegaar broerkes en 
suskes. Maar de baas van de vogels vertelde dat er nog meer binnenkwamen en 
hij zou een mooi onverwant koppel voor ons achter houden. Dat was op een 
dinsdagavond en we spraken af dat ik het koppel op de eerstvolgende zaterdag 
zou kunnen afhalen. Dus ik de eerstvolgende zaterdag opnieuw naar Drachten. Ik 
was benieuwd of het inderdaad was gelukt om een onverwant koppel samen te 
stellen en dat ik niet voor niks naar Drachten was gereisd. Nou dat was ik dus 
niet. De baas van het spul had een prachtig koppel gereserveerd. En zeer voldaan 
ging ik huiswaarts. Dit was weer zo’n moment dat ik dacht “kijk, deze mensen 
daar kun je afspraken mee maken en die komen dan ook uit”. Overal gaan wel 
eens dingen mis maar hier heb ik toch het gevoel dat wanneer er iets mis gaat, er 
ook wordt hersteld. Er zijn echter wel een aantal Dierenspeciaalzaken in deze 
regio die wat betreft het beantwoorden van vragen (o.a. per e-mail) best wel een 
cursus klantvriendelijkheid op dat gebied zouden kunnen volgen. Als je toch niet 
reageert als MKB-er wat doe je dan met die communicatiemogelijkheid op je 
website? Haal dat weg. En ze zijn er talloos. Gerenommeerde bedrijven die hoog 
opgeven van hun (dier en welzijn) producten en graag willen verkopen laten niks 
van hun horen. 

Terug naar de Swiften. Altijd een periode van 
gewenning in acht nemen. Andere omgeving, 
voer, verlichting, nachthok. Ik had me, naast 
de goede adviezen van Jacob Miedema, 
aardig ingelezen in de Swift. Een beschut 
nachthok was best wel goed voor de soort. 
Ok, er werd ook een nieuw nachthok 



gebouwd. Het oude was wat te klein en daardoor ook moeilijker schoon te maken 
en te voorzien van voeding en water. Dus na een paar dagen prutsen stond er een 
mooi nachthok. Betonvloer met opstaande randen van betonplex. Van alle 
gemakken voorzien. Een hoop mensen op deze wereldbol hebben er veel voor 
over om in zo’n mooie accommodatie te vertoeven. Bijna alle aanwezigen wisten 
snel de nieuwe behuizing te vinden met voer en water. Bijna dus. Nou de Swiften 
niet. Die kwamen er niet in. Ik denk wat heb ik nu fout gedaan. Ik legde hun 
favoriete voer in het invlieggat. Maar de Japanse Meeuwen en Spitsstaarten 
vinden dat voer ook best wel lekker en vraten het op voordat er ook maar een 
Swift in de buurt was. Enfin, ik heb dat wat dagen volgehouden. Maar op een 
gegeven moment reageer je precies zoals bij vervelende bern: “en nou haw ik 
mien nocht !” Bij bern is het dan “en nou der uut” …. bij de Swiften “en nou der 
in”…  

Dus met mijn nieuw aangekocht vangnet bij de 
Leeuwerik in Leeuwarden de volière in. Nou ik 
had beter een sleepnet of “een wynbuks mei 
nimme kinn’n”. Wat zijn die dieren snel. Maar de 
aanhouder wint. Nu ook dus. Ondanks dat ik 
meer Hedera dan Swift in het net had kreeg ik ze 
te pakken en liet ze uit het net door het invlieggat 
naar binnen gaan. Dan sta je dus in de 
buitenvolière en moet “ut klepke ticht” …. Tja, 
en die sluiting zit nou toevallig aan de buitenkant 
en daar kan ik niet bij. Dus roepe aan mijn 
vrouw. Geen reactie. Ik had de telefoon bij me 
dus belle…. geen reactie. Ja dan mompel ik wel 

eens wat. Heel voorzichtig uit de volière en als een inbreker net zo voorzichtig 
naar het punt waar die sluiting van die klep zit. Ik was gelukkig op tijd. Swiften 
binnen en daar heb ik ze vier dagen en nachten gelaten. Mijn vrouw de volgende 
dag: “ waar zijn die nieuwe vogels? Ik: “ sitte yn de Zwette” Nee, die andere 
volière. Ik zie niks, het is daar zo stil…. opgesloten binnen. Weet je, mijn vrouw 
heeft in de achterkamer de meest strategische plek aan tafel. Ze heeft zicht op 
volières. Zij ziet dus direct dat het “anders dan anders is” zeg maar. Maar goed, 
na vier dagen heb ik het klepje weer ge-opent en de Swiften goed in de gaten 
gehouden. In de buitenvoliere bevond zich geen voer. Wel water. Na een dik uur 
kregen ze honger en gingen de Swiften naar binnen. Ik kon ze van buiten af mooi 
zien zitten op de voerschaal. Ik gebruik van die grijze plantenschalen uit het 
tuincentrum. En daar passen van die plastic houders overheen welke ze ook bij 
hangplanten gebruiken. Best wel handig. Gemakkelijk schoon te maken, 
voerschaal van de grond. 

De Musduiven waren best wel succesvol in de kweek. Het ringen moet gebeuren 
wanneer de jongen een dag of twee zijn uitgevlogen. Doe je dat in het nest dan 
stoppen de ouders ogenblikkelijk met voeren en heeft dat de dood tot gevolg. 



Zoals jullie weten heb ik de aluminium volière geschonken aan de PKV. Het 
vrijgekomen deel van de tuin is inmiddels bewerkt en voorzien van vlinder- en 
bijenplanten. Dat wordt de komende zomer weer feest voor talrijke insecten. We 
hebben nog twee delen om huis ingezaaid met vlinder- en bijen trekkend 
zaadmengsel. Wij hebben nog nooit de Kolibri-vlinder in de tuin gehad. Zolang 
wij nu het speciale zaadmengsel zaaien zijn ze er elk jaar. Vooral de plant “stijf 
ijzerhard” is hun favoriet lijkt het wel. Als je er wat ruimte voor hebt, ik kan het 
jullie van harte aanbevelen. 

      Jan Weistra 

       
  

Jaarplanning /  Activiteiten 2024. 
Zaterdag 25 mei   Promotiestand bij CNS   
    Wouterswoude 
 
Zaterdag 22 juni   Fryslân Ferbynt dei. BBQ / mini show 
 
Zaterdag 6 Juli    Enting Hoenders ivm Boerendag. 
 
Zaterdag 13 Juli    Zomeractiviteit  
 
Zaterdag 27 Juli   Promotiestand bij Boerendag  
    Wouterswoude 
 
Zaterdag 24 of 31 Augustus Promotiestand bij Sûkerei Damwoude 
 
Augustus/Sept./Okt.  Enting konijnen/hoenders.  
    (datum komt in Us Hobby) 
 
Zaterdag 7 September  Frisia Jongdierendag  
    bij Wolters Broeksterwoude 
 
Vrijdag 27 September  Ledenvergadering 
 
Dinsdag 22 Oktober  TT commissie vergadering 
 
30 Oktober-2 November  62ste FRIESLANDSHOW 
 

 



 

 

Ledenmutaties: 

 

Nieuw     Bedankt/verhuisd/afgevoerd 

Noa Dopstra    W. Koning 

     E. Meinema 

     A.G. Postma 

     Comb. Postma 

Susan Van Leeuwen   E. v.d. Heuvel 

Fabiënne Lyklema   Tj. v.d. Heuvel 

A.G.M. (Ton) Westendorp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graag schrijven wij u in als lid of donateur van 
P.K.V. Frisia Dokkum e.o.  

U kunt lid of donateur van onze vereniging worden door dit formulier in te 
vullen en te sturen naar onze secretaris: 

Germ Durk de Vries, Pantsjewier 41, 9073 HM Marrum. 
Afgeven bij één van de andere bestuursleden kan natuurlijk ook. 
 
   Ja, ik word lid van P.K.V. Frisia Dokkum e.o 

Ik betaal jaarlijks € 22,50 lidmaatschap en ontvang  
het clubblad Us Hobby 4 keer per jaar 
 
Naam:              ………………………………………………. 

Adres:               ……………………………………………… 

Postcode:         ………………………………………………  

Woonplaats:    ………………………………………………. 

Geb.datum:     ………………………………………………. 

email adres:     ………………………………………………. 

telefoonnummer:  ……………………………………………       

Ik fok zelf   wel / geen  dieren 
Indien wel  Diergroep / ras / kleur: ……………………… 
                    
                 
Datum en Uw handtekening:     …………………………………………. 
         
Als u geen lid wilt worden maar Frisia en haar activiteiten wel wilt 
steunen kunt u donateur worden van onze club: 

    Nee, ik word geen lid maar wil Frisia  wél ondersteunen met een 
jaarlijkse bijdrage van €  …………. 

 Ik maak dit bedrag jaarlijks over op Iban nr. NL 28 Rabo 0190 4582 75             
(NB bij een jaarlijkse bijdrage van € 22,50 ontvangt u ons clubblad Us Hobby) 
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